
 
 
 

De vulva is een lastig bespreekbaar lichaamsdeel, zowel buiten als binnen de 
spreekkamer. Kunstenaars kunnen helpen taboes te doorbreken. Ze kunnen de 
confrontatie aan gaan via hun verbeelding. Ze kunnen vragen stellen, een spiegel 
voorhouden, andere perspectieven bieden, provoceren of (onverwachte) schoonheid 
laten zien. 
Veel hedendaagse kunstenaars breken met traditionele beeldtaal en bevrijden het 
vrouwelijk geslacht van de gêne. Ze dagen stereotyperende denkpatronen uit.  Met 
schoonheid en humor weerstand overwinnen. Super inspirerend! 
 
Als je het einde van een prachtige loopbaan viert met een symposium, mag er best een 
beetje uitgepakt worden. Zo werd er voor Annette ter Haar, gynaecoloog in het ETZ in 
Tilburg, een mooi programma samengesteld. Of ik dan iets wilde vertellen over kunst. 
Dat hoef je me geen tweede keer te vragen. Geweldig om een verhaal samen te stellen 
om aan de hand van kunst een mooi vak te vieren! Voor deze gelegenheid werd het: 
Viva la Vulva! Het was een feestje. 
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